Jubileurn ks 30 jaar.....

Na het te vroeg gevierde jubileum in 2019, waren we nu iets te laat want de vrouwen (toen
dames geheten) die voor zichzelf begonnen met fietsen, los van de Wielervereniging,
startten officieel in januari 1995. Eerder fietsten ze al als groep samen en er was al een
informele ledenlijst in 1994 maar 1 januari 1995 houden we maar aan als de officiéle datum.

We schatten in dat het in april geschikter weer zou zijn voor een feestje en dat klopte! Wat
was 12 april een prachtige dag, mooier kon het niet!

Een 5-tal enthousiastelingen van Zijwiel fietste in de ochtend nog de Tour de Haute Veluwe
(80 km) maar dat was buiten het programma.

Om 3 uur begon het echt en kwamen de leden aan op de locatie van de Edese lJsvereniging
aan de Langekampweg in Ede. In de eerste jaren van Zijwiel werd er na afloop van het fietsen
op maandagavond in het clubhuis van de EIJV nog wat gedronken en nagepraat maar dat is al
lang verleden tijd.

Na een drankje en een taartje, kwam één van de oud-leden om ons eens heel wat anders
voor te schotelen: yoga. Er werd een beroep gedaan op onze lenigheid en ons
evenwichtsgevoel. Dit was weer eens een hele andere uitdaging, heerlijk op het gras in de
zon!




Daarna kwamen de eerste oud-leden aan. Het had nog wel enige moeite gekost om de
oudste leden te vinden want de ledenlijsten van toen vermeldden geen e-mailadressen. Niet
iedereen werd gevonden maar de opkomst was toch flink, in totaal zo’n 40 vrouwen. Veel
vrouwen zijn jaren achtereen lid van Zijwiel geweest, enkele vrouwen waren zelfs de volle 30
jaar of bijna 30 jaar lid. Er werd dan ook enthousiast bijgepraat en (hernieuwd)
kennisgemaakt onder het genot van een drankje en een heerlijk hapje.




Aan de opzet van Zijwiel is niet veel veranderd in de loop van de 30 jaar. Nog altijd wordt er
in 2 groepen gefietst op de maandagavond vanaf het moment dat de zomertijd begint tot
ongeveer half september. Vroeger werd er vaker een fietsweekend georganiseerd, naast een
openings- en een sluitingstocht. En al jaren is er in november een gezamenlijk etentje!

Het was een bijzonder geslaagde relinie, afgaand op de vele positieve reacties die ontvangen
werden.

Met dank aan alle aanwezigen, MKBtr, de Edese lJsvereniging en Toko Fennis



