
Openingstocht 19 maart 2016 met 13 dappere dames en 

gevoelstemperatuur 2 graden.  
 

Om 5 over 9 fietsten Anja en Jenny al in Zijwieltenue mijn huisje voorbij, op weg naar de koffie, die 

tussen 9 en half 10 aan de van Heutszlaan verzorgd werd door Rachel en Kesley. Yvon en Tonie 

kwamen al uit Arnhem gefietst en hadden daar een eerste pauze. Om half 10 vertrokken we, warm - 

soms net niet warm genoeg - aangekleed richting Koeweg en Otterlo. Een bewolkte maar droge dag. 

Lieneke op een prachtige nieuwe fiets. Een gestaag tempo om 'er weer een beetje in te komen'. Voor 

sommigen, bijvoorbeeld Anita, de eerste keer weer dit jaar, Evelien en Liesbeth hadden al wel 2 keer 

'geoefend'. Veel sporen van wilde zwijnen langs de Koeweg. 

Daarna via Schaarsbergen naar de parallelweg langs de A50. Daar rechtsaf richting Arnhem en 

koffiepauze bij Manege de Waterberg. Namens zieke Aafke bood Han koffie met vlaai aan uit de 

clubkas. Dat leidt bij Marjan, Tonie en Alette direct tot stoere plannen om een Elfstedentocht te 

fietsen in juni. 

Na een fotoshoot stapten we weer op en reden we via de Schelmseweg en Arnhemseweg langs de 

gloednieuwe reptielentunnels op de Ginkelse Heide naar huis. 

Een mooi begin van dit seizoen. Laat het voorjaar nu maar komen! 

 

 


